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Ik zou wel eens willen weten 
wanneer is mijn leven voltooid 
als kwaliteit echt gaat ontbreken 
geen hoop maar wel veel gebreken 
dan wordt levenslust eindelijk losgegooid 
dan pas is mijn leven voltooid. 
 
Ik zou wel eens willen weten 
hoe ga ik ooit om met de pijn 
als ik in mijn laatste dagen 
met moeite die last kan verdragen 
zal ik dan laf en (erg) kleinzerig zijn 
daarom ben ik zo bang voor die pijn. 
 
Ik zou wel eens willen weten 
is er een hemel of hel 
wat wacht ons aan gene zijde 
wordt het leuk of moeten we lijden 
dan wil ik eig'lijk die reïncarnatie wel 
daarom geen zorg over hemel of hel. 
 
MUZIKAAL INTERMEZZO 
 
Ik zou wel eens willen weten 
heb ik er echt toe gedaan 
mocht ik veel stenen verleggen 
mijn idealen het loodje zien leggen 
en heb ik echt achter mijn vrienden gestaan 
daarom wil ik er-toe hebben gedaan 
 
Ik zou wel eens willen weten 
hoe leven mijn dierbaren door 
heb ik ze iets mee gegeven 
dat hen verrijkt in het leven 
want daar doe ik het eig'lijk allemaal voor 
daarom -  in hén leef ik een klein beetje door 
 DAAROM LEEFT IEDER TOCH EEN BEETJE DOOR. 


