(Jan Terlouw 8 okt 2018)

Refrein:

We leven op de pof bij de natuur

De lucht vervuild, de regen veel te zuur
We leven op de pof bij de natuur

De aarde leefbaar houden is te duur
We leven op de pof bij de natuur (2x)

Couplet 1

De natuur was ooit zo mooi en onnavolgbaar schoon

De bloemen bloeiden rijk , ’t leek allemaal zo gewoon

De zon, de zee, het strand, het land, zij deden allemaal mee
De mens genoot van al het moois en God was ook tevree

Maar soms bekruipt mij het gevoel is het wel allemaal waar
Heb ik een roze bril, is het een fictief verhaal

Was vroeger alles beter, verheerlijk ik dat soms

Ik twijfel soms een beetje, of zing ik nou iets stoms

Refrein:

Couplet 2

De wereld gaat echt op de schop, de lucht vervuilt steeds meer
Fijnstof, stikstofdioxide, dank zij het verkeer

Ook plastic soep en vuile grond verpesten ons milieu

En als je denkt, dat valt wel mee, dan ben je best wel sneu

Leusden aan het water, is dat ons toekomstbeeld?
Of leven in de desert, ons groen verdord, vergeeld?
Dankzij onze techniek is er een welvaartsstaat
Maar vraag je ook eens af, hoe lang die nog bestaat

Refrein:

Couplet 3

De vraag die wij ons stellen moeten, ik kan er niet omheen
Want moeder aarde schreeuwt om hulp, zij kan het niet alleen
Waar blijft in godsnaam ons verstand de aarde gaat eraan
Verpesten wij ons leefklimaat of doen we er iets aan

De klokkenluiders gaan ons voor, Jan Terlouw en Eric-Jan
Zij houden ons de spiegel voor en wij, wat doen we dan?
Ziende blind en horend doof, is dat ons perspectief

Of nemen wij hun woorden aan en zijn dus niet naief
Refrein:

We leven op de pof bij de natuur (3X)



